
Onze Thuis ! 

Je kan er deze dagen niet naast kijken maar er wordt geïnvesteerd in onze thuis. 

De gemeente heeft het kerkplein helemaal heringericht.  En ja, het was zeer 

dringend nodig! Misschien is er zelf wat te lang mee gewacht. Het plein lag er echt 

gevaarlijk bij. Maar het resultaat mag gezien worden. Het is een mooi evenwicht 

geworden tussen groene borders, bomen en parkeerplaatsen en hier en daar wat 

zitplaatsen. De aannemer en de gemeente hebben ook aangetoond dat werken niet 

altijd maanden tot jaren moeten duren. Als goede Vlaming zal hier en daar wel 

worden gemopperd dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Muggenziften zit nu 

eenmaal in onze genen. Peizegem kan echter niet klagen wat betreft het aantal 

parkeerplaatsen in het centrum. En misschien moeten we het ook eens van de 

positieve kant bekijken. Dat ons dorp elk weekend en avond volloopt betekent 

ook dat het dorp nog leeft, dat onze lokale verenigingen bruisen en dat Ons 

Parochiehuis een plaats is waar mensen zich verenigen. Vele ingeduffelde dorpen 

zijn jaloers op ons. 

KWB en andere lokale verenigingen hebben natuurlijk veel te danken aan de goede 

werking en lokalen van Ons Parochiehuis. Ook in Ons Parochiehuis wordt 

geïnvesteerd. Dezer dagen wordt de brandveiligheid aangepakt en binnenkort 

kunnen we ook genieten van WIFI. Laten we vooral niet vergeten wat een luxe dit 

is. KWB Droeshout moet binnenkort omwille van een herbestemming hun lokalen 

verlaten. Er is niet onmiddellijk een alternatief in het dorp waardoor hun volledige 

werking op de helling komt te staan. Maar misschien mag ik toch nog een ideetje 

opwerpen? Een goede fietsstalling zodat bezoekers niet altijd hun fiets tegen de 

muren, schutting of poort van de school moeten droppen.  

De komende weken zitten we bij KWB ook niet stil. Hoewel de regen ons blijft 

treiteren kunnen we de levensgenieter in ons niet tot bedaren brengen. Vrijdag 12 

april om 20u vindt onze 2-jaarlijkse whiskyproeverij plaats. Patrick heeft beloofd 

dat er opnieuw enkele pareltjes tussen zitten. Al bestaat het gevaar wel dat Patrick 

zijn smaakpapillen met pensioen zijn. Toch kan ik beloven dat je zelf geen 

whiskyliefhebber hoeft te zijn om te kunnen genieten van deze avond. Zondag 28 

april trekken we weer de weidse wereld in met Jurgen opzoek naar onze 

gevleugelde vrienden. Laat ons hopen dat het opklaart tegen dan want ik heb me 

laten vertellen dat vogeltjes ook niet houden van regen, minder gaan fluiten en dan 

is het natuurlijk heel wat moeilijker om hen te lokaliseren.  

Tot slot wil ik jullie alvast uitnodigen op ons eerste puzzeltornooi op vrijdag 3 mei. 

In groepjes van maximaal 4 personen krijgen jullie allemaal dezelfde puzzel voor de 

neus. De groep die de puzzel als eerste vervolledigt of binnen de 2 uur de meeste 

puzzelstukjes heeft neergelegd wint het tornooi. Meer info vinden jullie verder in 

dit boekje.  

Johan  

Agenda  

5 apr.  Praatcafé 

12 apr. Whisky proeverij 

28 apr.  Vogelspotting 

 

3 mei  Puzzeltornooi 

 

1 juni  KWB-Femma   

   Daguitstap 

14 juni  Barbecue 
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Een duik in ons archief 

Bekende Merchtemnaren 

 

Wie was GUSTAAF LEYSSENS ? 

 

 

Hij werd geboren aan de Langesteenweg te Merchtem op   

8 juli 1905 als zoon van Jozef en Marie Vande Perre.   

Hij had 3 zussen en 2 broers. Zijn broers stierven echter 

op jonge leeftijd.  Twee van zijn zussen traden toe tot een 

kloosterorder, de derde was gekend als juffrouw Leyssens 

in de school Ter Dreef. 

Gustaaf ging naar de gemeenteschool voor zijn lager 

onderwijs om nadien verder te studeren aan het Klein 

Seminarie te Mechelen.  

 

In 1924 ging hij bij de paters van Scheut terwijl hij op         

17 augustus 1930 werd priester gewijd.  Twee jaar later 

zal hij vertrekken als missionaris naar Mongolië in China.   

Eenmaal daar aangekomen diende hij zich te bekwamen in 

de Chinese taal wat dan kon in de plaatselijke missieschool. 

Hij kwam er terecht in een landstreek met vrij bar weer, 30 graden onder nul waren er geen 

uitzondering. Zoals dat gaat in een landklimaat zijn de zomers dan weer snoeiheet, kortom een hele 

karwei om er als mens te leven. 

De oorlogsjaren overleefde hij, na gevangneming door de Japanners in 1943,  door de Amerikaanse 

bevrijding in 1945  In 1946 kwam hij dan terug met een Brits transport en kreeg hij verschillende 

functies binnen de kloosterorde. 

Het werk in Mongolië heeft hij nooit meer kunnen afmaken.  In de missieposten waar zij hadden 

verbleven is geen westerling nog geraakt.  

Hij heeft zijn pensioenleeftijd vanaf 1970 doorgebracht in een rusthuis te Pamel als aalmoezenier waar 

hij het genoegen ondervond om met oudere mensen te kunnen werken en hen behulpzaam te zijn 

waar nodig en waar kon. 

 

 

Julien 



KWB -  FEMMA DAGUITSTAP 

Met      en   op jaarlijkse uitstap 

Op zaterdag 1 juni gaan we met KWB en femma op uitstap naar Grimbergen. 

Omdat de locatie in de buurt is,  gaan we met de .  

We kiezen voor veilige, aangename wegen.  

Wie wil kan ook met de  of met de . 

We bezoeken het Museum voor Oude Technieken, het Prinsenbos met de kasteelruïne, de Volkssterrenwacht Mira en we 

sluiten af in ijssalon Brixius. 

Het vertrek is voorzien omstreeks 9u. Om 17u zijn we terug in Peizegem. 

Een inschrijvingsformulier met gedetailleerd programma volgt in de Kleine Raak van mei. 

 

1 juni – save the date - 1 juni – save the date - 1 juni  

Kruiswoordraadsels zijn een geliefde vorm van woordpuzzels, te vinden in kranten, tijdschriften, puzzelboeken en 

uiteraard de Kleine Raak. Maar waarom vullen mensen ze eigenlijk in? Hier zijn enkele redenen: 

 Ontspanning en vermaak: veel mensen genieten van het oplossen van kruiswoordraadsels als een vorm van 

ontspanning, een manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en je geest te laten dwalen. 

 Mentale uitdaging: kruiswoordraadsels bieden een mentale uitdaging. Het vereist denkwerk, woordassociatie 

en creativiteit om de juiste woorden in te vullen. Dit houdt de hersenen actief en scherp. 

 Woordenschat en kennis: door kruiswoordraadsels in te vullen, vergroten mensen hun woordenschat en 

kennis. Ze komen in aanraking met nieuwe woorden en leren betekenissen en synoniemen. 

 Traditie en gewoonte: kruiswoordraadsels zijn al eeuwenlang populair. Mensen zijn gewend geraakt aan het 

invullen ervan en beschouwen het als een plezierige gewoonte. 

 Sociale interactie: sommige mensen lossen kruiswoordraadsels samen op, bijvoorbeeld met familieleden of 

vrienden. Het kan een leuke activiteit zijn om samen te doen en gesprekken te voeren over de antwoorden. 

 Tijdverdrijf: of je nu in de trein zit, op een terras ontspant of gewoon even een pauze neemt, een 

kruiswoordraadsel kan een aangenaam tijdverdrijf zijn. 

 Prijs winnen: bij een correcte ingestuurde oplossing kan je al eens een prijs of een verrassing winnen! 

 

Bij KWB zijn we ons van dit laatste ook bewust. Daarom worden de prijswinnaars van het 

kruiswoordraadsel vanaf januari 2023 tot nu uitgenodigd om hun prijs/verrassing te komen 

afhalen in het KWB-Café van vrijdag 3 mei 2024 (of een volgende)! 

 

Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat kruiswoordraadsels specifiek beschermen tegen dementie, kunnen 

ze wel bijdragen aan een actieve geest en plezierige momenten. Dus, als je van puzzelen houdt, blijf gerust die 

vakjes invullen! 

Kruiswoordraadsels en Prijzen 



Puzzelen 



Bedrijfsbezoek 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 24 mei 2024 plannen we met KWB Peizegem opnieuw een bedrijfsbezoek. De keuze is deze keer 
gevallen op een kwekerij van gamba’s in Ternat, namelijk Eric’s Gambas. 

We bezoeken de kwekerij met de hele uitleg van het productieproces: van het kweken van de larven, nursery, 
pregrowout, growout, sturing, oogsten, labo, tot en met de behandeling en recuperatie van water.  

We sluiten af met een degustatie van vers gevangen gamba's vergezeld van een glaasje wijn, frisdrank, pintje of  
zelfs een gambabier in deze unieke omgeving.  

 

Er is ook de mogelijkheid om gamba’s en gambabier aan te kopen na het bezoek. Deze moeten wel op voorhand 
besteld worden, dus gelieve ons dit te laten weten, dan geven wij dit door.   

 

Kostprijs : 20 Euro per persoon, inschrijven vooraf verplicht, en uiterlijk tegen 15/05/24.  

Bevestig via e-mail bij Geert De Block - gblock@scarlet.be - en shrijf het bedrag over op  rekening KWB Peizegem : 
BE55 7755 9596 0644 met vermelding “GAMBAS” en aantal personen.  

We verzamelen op vrijdag 24/05/24 om 18u15 stipt aan Ons Parochiehuis te Peizegem, waarna we de tocht met de 
wagen aanvatten. We worden bij Eric’s Gamba’s tegen 19u verwacht. 

Eric’s Gamba’s -  Heirbaan 56A, 1740 Ternat 

Naar goede, jaarlijkse gewoonte trekken we ook dit jaar op pad om enkele leuke plekjes in onze streek te 

ontdekken op zoek naar gezonde lucht en bovenal bekende en minder bekende vogels op 

Zondag 28 april 2024 om 9 u 

Verzamelen met de fiets om 8u50 aan Ons Parochiehuis 

 

Onze ervaren en deskundige gids Jurgen Sarens zorgt voor een leuk fietstochtje van ongeveer 25 km. met de 

nodige begeleiding en deskundige uitleg.  

Benieuwd wat we dit jaar weer gaan ontdekken? 

Vergeet alvast fototoestel en/of verrekijker niet! 

Vogelspotting 



Mijn sprokkels  -  Maart 

De maand maart is binnengevlogen, en alweer met veel wind en regen. Geen goed zicht op mijn hof om het gras 

af te doen, alles veel te nat, maar wel verder groeien. Ik zou mij beter een konijn kopen; die heeft dan lekker eten 

en mijn gras is weg. Lijkt mij een goed idee, ja toch? Of is dat ook niet toe gelaten. Weten jullie het antwoord?

Naast mij zie ik een pony lustig het gras afknabbelen bij mijn buur; wat een zicht is me dat. 

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel 

van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale 

Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op 

het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. Op 8 maart 1908 vond in New York een 

grote staking van vrouwen plaats. Naar schatting 15.000 textielarbeidsters marcheerden die dag door de Lower 

East Side naar Union Square. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in 

de textielindustrie en is onder meer beroemd geworden door de poëtisch verwoorde eis voor: "Brood en 

Rozen". De staking was begin van jaren van strijd in de New Yorkse textielindustrie voor gelijk loon, betere ar-

beidsomstandigheden en een einde aan seksuele intimidatie op de werkvloer. In 1910 deed de 

Duitse socialiste Clara Zetkin (1857-1933) tijdens de conferentie voor socialistische vrouwen, in Kopenhagen het 

voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. In Nederland werd de eerste Vrouwendag 

gevierd op 12 mei 1912. In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandig-

heden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internatio-

nale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum 

van de Internationale Vrouwendag.  

Vandaag bij iemand op bezoek geweest die mij heel veel verteld heeft over zijn eigen levensweg. Zo een inte-

ressante levensgeschiedenis, die ik zeker zou geruild hebben met mijn werkgeschiedenis waar ik ook wel veel er-

varing kan over vertellen. Maar 46 jaar over dezelfde route is toch helemaal anders, al die afwisseling die je leven 

boeiend maken. Maar waar ik meest van verrast was, dat hij een gedicht geschreven had, van een gebit, waar ik 

hartelijk heb moeten met lachen. Het werd zelfs gepubliceerd in een krantje. Zo zie je maar als je de tijd neemt 

om eens te luisteren, hoe verrassend en boeiend die iemand kan zijn. Ons leven is een groot toneel, en ieder 

krijgt zijn rol en zijn deel. Maar iedereen kan ook niet altijd zijn leven zelf bepalen, wij kunnen alleen maar ons 

best doen, en ons goede naar boven halen, op het juiste tijdstip.  

Of er nu daadwerkelijk ellende op de wereld is, of niet … Te allen tijde is het goed om je steentje bij te dragen 

aan de wereld. Diep van binnen denk ik dat het de missie van een mens is om iets te betekenen op deze grote af 

en toe rare aarde. Vandaag heb ik afscheid genomen van een lieve, moedige, zorgzame vriendin, altijd tijd voor 

een praatje en een lach op haar gelaat. Veel te vroeg, veel te jong, haar leven zorgzaam en dapper geleefd. Velen  

zullen haar missen. De hemel heeft er een mooie ster bij. En wij gaan haar niet vergeten. Christel!  Had veel wil-

skracht. twee woorden wil en kracht. Aan het einde restte nog slechts de wil, weg was de kracht. Rust  maar uit 

jouw leven is volbracht… 

De lente is in het land. De eerste zonnestralen brengen ons meteen volledig in de lentesfeer. Ook in huis willen 

we graag dat eerste lentegevoel binnenbrengen. Maar dat zal niet lukken, het blijft koud en weeral regen. Ik zou 

graag willen dat de lente in mijn huis ademt.  Ik trek mijn gordijnen dus wijd open en organiseer zithoekjes in de 

living waar de zon binnen komt. Ja hoor, het is eindelijk zover, na al die kou en natte grijsheid. De zon laat zich 

zien, de vogels laten zich weer horen en uit de grond komen plantjes met kleuren en geuren tevoorschijn: 'Het is 

lente!' Hoe kun je dat gevoel in een kunstwerk van vele kleuren uitdrukken? 

Sta op met een lach! Word wakker en groet de dag op een positieve manier, dan voel je je meteen heerlijk posi-

tief en energiek. Rek je uit met een glimlach op je gezicht. Je staat op, en je ademt een paar keer diep in en uit. 

Van binnen voel je een gevoel van dankbaarheid dat de zon weer opnieuw op komt vandaag, dat je een leuke dag 

tegemoet gaat! Neem de tijd om te ontbijten en van je ontbijt te genieten. Geniet van de geur van verse koffie. Je 

leeft niet om te haasten. Je leeft om het leven te ervaren, dus waarom zou je daar niet direct mee starten als je 

wakker wordt?  Probeer zoveel mogelijk te genieten, dat maakt de hele dag een stuk leuker! Probeer om iedere 

dag iets te hebben om naar uit te kijken. Dus als je nog niets leuks in gedachten had, probeer dan iets te beden-

ken. Dan wordt je dag vrolijk en ben je gemotiveerd! 

Lily 



Kruiswoord 313 

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de 

eerste letter, …) en bezorg het trefwoord vóór vrijdag 26 april 2024 in de bus bij een bestuurslid, of 

mail het naar: svandevenster@gmail.com 

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        

1          9        Win deze maand:  
Een verrassing. 

2   8               

3             2     

4                        

5     1           7   TREFWOORD:  

6  6       5              

7        3               

8                   NAAM:   

9            4           

10                     

11                  ADRES :   

12 11                      

13      13                 

14    12      14             

15            10   15        

 

HORIZONTAAL : 

1. Zaniker, snurker – Ziekenhuis. 

2. Chagrijnig en ontevreden – Plant uit de 
klimopfamilie. 

3. Motorvoertuig – Leer van het heldendicht – 
Geologisch tijdvak. 

4. Rubidium – Glansverf – Daar – Koning (Lat.). 

5. Bermhelling – Eiland in Vanuatu – Deel van 
een fuik. 

6. Hulpmiddel bij laden en lossen van zakken – 
Postbode. 

7. Frans lidwoord – Beeld – Brussels University 

Alliance – Boksterm. 
8. Fries riviertje – Ontvlekkingsmiddel – Mij. 

9. Ontwerp voor herstelwerkzaamheden. 
10. Bedwelmende vloeistof – Gedaan en laten – 

Moeite. 
11. Kluitenbreker – Keurgroep – Vertrek! – Kever. 

12. Onderzoeksruimte – Landcode Suriname – 

Vereniging voor mensen met zeer hoog IQ. 
13. Overdosis – Altaarstuk – Handigheidje. 

14. Bolleboos – De oudere – Nihonium (scheik.). 
15. Verpakking voor het bewaren van 

etenswaren. 

VERTICAAL : 

1. Bepaal gerecht, ganzenpeper – Lofdicht. 

2. Antilliaan – Echtgenoot/echtgenote. 
3. Slobkous – Maanstand – Europeaan – 

Ondernemingsvorm. 
4. Leer van de ontwikkeling van soorten 

(Darwin). 

5. Frans eiland – Stamvader – Bijbelse vrouw 
(omgek.) – Achting. 

6. Waterdoorlatend – Naaktrecreant. 
7. Eigentijds – Landbewerker – Muziekgenre. 

8. Spitsboog – Verdieping – Zwarte vogel die kan 

(leren) praten. 
9. Van het genoemde weg – Luxemburgse 

omroep – Keuzelijst. 
10. Kostuum – Stad in Brazilië – Militaire 

opstelling. 
11. Ingenieur – Ontvangstbewijs – Geestdrift – 

Voegwoord. 

12. Kleefband – Stad in Florida – Gedorste halmen. 
13. Woord- of leesblindheid – Appel met rode blos. 

14. Houding – Gril – Atmosferische ovrdruk – 
Eenkleurig. 

15. Beplaald stuk vlees – Opgezet stuk bij kleding. 

 
 

mailto:svandevenster@gmail.com
https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak


KWB Peizegem bestuur 

 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

svandevenster@gmail.com 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Stefan Van de Venster 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 9u aan “Ons 

Parochiehuis”  

 Oplossing kruiswoord 312 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
 
 

Het sleutelwoord van de voorbije 
maand was : DOORKLEUTEREN. 
 

 
De prijs gaat naar Eddy Lemmens. 

 
Proficiat! 

1 M I  P A A R D E N V L E E S  

2 E D U C A T I E F  A O R T A  

3 C O L  R O B  F I L M  E M  

4 H O  I D O  P I K  M A R E  

5 E L A N  M A R C  H E T  N  

6 L  C A B  L A I K A  O V L  

7 S C H A R L A K E N L E L I E  

8 E L  N O O R  N E O N  N V  

9 K A M  C O M I T E  K A D E  

10 O N E C H T  T I P S  T I R  

11 E  N E E  L E E  A D A C   

12 K E U R  A A M  A F S T A P  

13 O M  I E R S  P  A C U T E  

14 E I S E R  S T U U R  R I E  

15 K R I N G L O O P W I N K E L  

 


