
Onze natuur 

De laatste maanden is het haast niet uit het nieuws te slaan. Het stikstofdebacle 

beroert het landbouwbeleid, PFAS- en PFOSsen in ons grondwater maken grote 

infrastructuurwerken haast onmogelijk in Vlaanderen, watertekorten voor industrie 

en landbouw, en binnenkort komt ook nog eens de koolstofuitstoot op de 

Europese en Belgische agenda. Sommigen vragen zich wellicht af of Europa helemaal 

zot aan het worden is. Elke politieke partij roept om ter hardst pro of contra 

bepaalde maatregelen. Nochtans zijn we het allemaal roerend eens dat onze natuur 

de laatste jaren zeer raar doet. In die mate dat we hiervoor zelf geen trends meer 

nodig hebben die kleine wijzigingen detecteren. Neen, we voelen en zien het met 

ons allen elke dag opnieuw. De groententuin van Europa, Spanje, is dicht omwille 

van een immens tekort aan water en dat zullen we de komende weken en maanden 

zeer hard voelen in onze portemonnee.  

Waarom is het voor onze politici, en bij uitbreiding voor ons allemaal, dan zo 

moeilijk om ons gedrag aan te passen? Ja, er zijn zeker en vast reeds goede 

initiatieven genomen, en ja, ook vandaag worden nog nieuwe uitmuntende 

initiatieven opgestart. Maar hiervan horen we weinig tot niets. Onze 4de macht, de 

pers, focust veel liever op wat er niet gebeurt en onze politici hebben zo’n angst 

opgelopen voor de kiezer dat ze denken alleen nog kiezers aan te trekken met een 

nog angstigere boodschap zoals vreemde medemensen, geen betaalbare 

pensioenen, geen elektriciteit meer, geen individuele vrijheid meer, geen 

kinderopvang, geen jobs, geen voedsel… Het enige dat ze hiermee bereiken is dat 

we met zijn allen in een steeds angstvalliger klimaat terechtkomen. Niet 

verwonderlijk dat onze kinderen nog nooit zo gelukkig waren en gelijktijdig nog 

nooit zo angstig. 

Kunnen we nu eindelijk eens starten met te focussen op positieve veranderingen?

Dingen die we hebben veranderd en er toe doen. Hoe klein ook! Niemand zal me 

tegenspreken dat een team in de “winning mood” makkelijker iets voor elkaar 

krijgt en ook makkelijker de handen in elkaar slaat om een volgend probleem aan te 

pakken. 

Zaterdag 3 juni bezoeken we samen met Femma zulk initiatief: de Plantentuin van 

Meise. De plantentuin van Meise is niet alleen een groene oase aan de rand van 

Brussel waar het prettig is om te vertoeven, maar het is ook een kenniscentrum, 

proeftuin en onderzoekslaboratorium waar wetenschappelijk onderzoek wordt 

gedaan om onze natuur beter te begrijpen. Wetenschap en ontspanning gaan hier 

hand in hand. We worden die dag rondgeleid door Marc en Thierry. Want wij 

mensen moeten opnieuw leren samenleven met onze natuur! Meer info vinden 

jullie verder in dit boekje. 
Veel plezier!   

Johan   

Agenda  

5 mei   Café - Doos van 

    Pandora 

7 mei    Vogelspotting 

 

3 juni   KWB-Femma  

    Daguitstap 

 

9 juni   Barbecue 
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Weekend 2023 

LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN ! 



Barbecue 

Barbecue 

 

 

 

 

 

  Een gezellig samenzijn! 

  Ons Parochiehuis om 19u30 

Prijs  

Kinderen:  10 Euro 

Volwassenen: 16 Euro 

 

Aperitief inbegrepen 

Inschrijven verplicht vóór 5 juni! 

Johan Guns - jguns@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + barbecue 

9 juni 

2023 

een amuse                 

en hoofdgerecht      

op de BBQ 



Een terugblik op ... 

Trappistenavond - 21 april 

De Doos van Pandora - 5 mei 

Vogelspotting - 7 mei 



Daguitstap Femma - KWB 

 

 

Programma:  

9u  Voor de sportievelingen: vertrek met de fiets op het kerkplein,  

   via landelijke wegen naar de  Plantentuin. 

10u15  Voor wie met de wagen komt: we verzamelen aan de hoofdingang, Nieuwelaan 38.   

10u30  Drie geleide wandelingen in wisselende groepen met onze gidsen Mark, Thierry en Dominique.       

              Zorg voor aangepaste kledij en schoeisel afhankelijk van het weer. 

  Wandeling 1: Bezoek aan het Plantenpaleis waarin we de verschillende bomen van onze planeet 

              en de evolutie van het leven op aarde ontdekken. 

11u30   Wandeling 2: Kennismaking met het historisch tuingedeelte en het rijke verleden van de  

                           Plantentuin. 

12u30  Picknick in het Pachthof. Liever iets warms? Dat kan in de Orangerie. 

13u30  Wandeling 3: We ontdekken de plantenverzamelingen in open lucht in verschillende tuinen. 

14u30  Verzamelen aan de hoofdingang en vertrek huiswaarts 

14u35   Fietsers keren langs een ander traject terug naar Peizegem. 

   Onderweg kan je jezelf culinair verwennen  tijdens een tussenstop (op eigen kosten 😊) 

17u  Aankomst op het Kerkplein  

   

Elke persoon betaalt 4 euro voor deelname in de algemene kosten. 

Heb je recht op een korting of kan je gratis binnen? Dan betaal je aan de kassa. 

Femma en KWB leden en hun gezinsleden zijn verzekerd met de lidkaart 

 

 

Inschrijven en betalen uiterlijk 30 mei  2023 
Via mail: KWB en Femma annbocklandt@pandora.be   Info: 0486/89 12 18  (Ann) – Nieuwbaan 5 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… GSM of tel: ……………………………….. 

 

 Ik ben lid van natuurpunt/museumpas en heb recht op een korting op de inkomprijs.  

  Ik betaal zelf aan de kassa. 

    Ik ben in het bezit van een lerarenkaart en kan gratis binnen. Ik toon mijn kaart zelf aan de kassa. 

    Ik heb geen recht op een korting en maak gebruik van het groepstarief.  

   …… x 8 euro = ………. euro (18 jaar en ouder) 

   …… x 6 euro = ………. euro (- 18 jaar) 

     Voor de gezamenlijke kosten betaal ik / betalen wij 4 euro pp. 

  ….. x 4 euro = ………. euro  

  TOTAAL: ……………. Euro 

 

Ik neem/ wij nemen deel aan het bezoek van de Plantentuin en storten ………………………………€    op 

Femma Peizegem BE95 7755 9363 4058 

 

zaterdag 3 juni 2023 
 

Met Femma en KWB naar de plantentuin te Meise! 

 
 



Mijn sprokkels  - April 

1 april! April staat bekend als de grasmaand, de paasmaand of de eiermaand. Paasmaand is makkelijk te verklaren, 

dat is namelijk dat de paasdagen vaak in april vallen. Eiermaand verwijst weer een beetje naar de paasmaand. Dat 

komt doordat eieren vaak gekoppeld worden aan Pasen. 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. 

Pasen zelf valt op zondag en is de dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook wel de 

verzamelnaam voor de hele week, van Witte Donderdag tot tweede paasdag. Bij Pasen denken ook veel mensen 

aan bergen chocolade-eitjes, een lekker, uitgebreid paasontbijt en één, voor sommigen zelfs twee, welkome vrije 

dagen. Maar wat vieren we nu eigenlijk tijdens Pasen? De herdenking begint op Witte Donderdag, de dag dat 

Jezus het laatste avondmaal nuttigde met zijn apostelen. Dit was ook de dag dat hij werd verraden door Judas. 

Die kreeg dertig stukken zilver van de Romeinen als hij Jezus zou aangeven. Dat deed hij door hem een kus te 

geven, zodat de Romeinen wisten wie ze moesten hebben; de judaskus. 

Goede Vrijdag. Die vroege ochtend werd Jezus als gevangene van de Romeinen in het openbaar voorgeleid en ter 

dood veroordeeld, mede op aandringen van het publiek. Dezelfde dag nog loopt hij met een doornenkroon op 

zijn hoofd en het zware kruis op de schouders de lijdensweg naar de plek waar hij aan datzelfde kruis wordt 

genageld. Daar sterft hij drie uur later. Stille Zaterdag herdenken christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd, 

waar hij de hele zaterdag bleef liggen. Kerkklokken blijven op deze dag stil, vandaar de naam.  

April! Het gras begint te groeien, De grasmaand wil ons graag verblijden, met 'n staal van alle jaargetijden. Heel 

veel regen en windvlagen, bitter koud, de lente wil precies nog niet reageren. Het zijn donkere wolken die gij ziet, 

overdag schijnt af en toe de zon als ze goesting heeft, en in de avond rijst ze op sommige momenten op met volle 

energie en richt haar stralen naar beneden. April heeft wel een raar humeur. Wil april toch niet vertrouwen, hij is 

en blijft de ouwe. Nu lacht hij met zonnegloren, dan smijt hij hagelstenen om de oren. Al doet april ons mooi 

weer aanschouwen, het is evenals een fortuin, we kunnen het niet vertrouwen. 

Vandaag afscheid genomen van iemand die je graag had, het is moeilijk om de juiste woorden te vinden, dat je er 

eigenlijk geen woorden voor hebt. Alleen de herinneringen kan je even in je hart laten doordringen, en troost 

geven aan de persoon die alleen achter blijft, en je steun kan gebruiken, zonder veel woorden te gebruiken die 

pijnlijk zijn. Iedereen wil oud worden, maar als je tijd gekomen is zullen wij meegaan naar een verre reis waar 

niemand weet waar dat kan zijn. 

 April doet zijn reputatie als de maand met grillen alle eer aan. Dat heeft vooral te maken met de temperatuur 

van het water rondom ons, in de zeeën en oceanen. Zo is de Noordzee bij de start van de lente op zijn koudst. 

Op het vasteland gaat alles veel sneller en ontstaat er een groot temperatuurverschil. Hierdoor nestelen 

lagedrukgebieden zich boven het oostelijke gedeelte van het warme Europese continent en hogedrukgebieden 

boven de koude Atlantische Oceaan. Dat betekent dat de wind maar van één kant kan komen: het noorden. En 

met die wind waait regelmatig ook koude lucht van de Noordpool mee. Het is deze polaire lucht die zorgt voor 

onstabiliteit in de atmosfeer: de befaamde aprilse grillen. Hierdoor wissel je van een staalblauwe hemel en zon 

naar een (winterse/onweer) bui en weer terug. Ongewoon is het dus niet. 

Niet getreurd de zomer is op komst! De wereld kan verder draaien met goede en kwade dagen, laat de zon in je 

hart en geniet van het leven zoals zovelen. 

Waarom kan je de wind niet in een boekje plakken en kan je niet zomaar sterren uit de hemel pakken? Waarom 

kan je de wolken niet in een kastje leggen en kan je de storm niet leren ‘sorry’ te zeggen? Waarom zijn de 

mensen nooit tevreden en willen ze meer en meer en meer? Pas als er regen uit de kraan komt en de zon in een 

doosje zit, samen met de maan; als de wind in een boekje is geplakt en de sterren uit de hemel zijn gepakt; als de 

wolken in een kastje zijn gelegd en de storm ‘sorry' heeft gezegd; dan pas laat de mens iedereen in zijn eigen 

waarde.  

Lily 



Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is 

de eerste letter, …) en bezorg het trefwoord vóór vrijdag 26 mei 2023 in de bus bij een bestuurslid, of 

mail het naar: svandevenster@gmail.com 

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

Kruiswoord 304 

HORIZONTAAL : 

1. Stilettorun. 

2. Wanordelijk – Soort agave. 

3. Landbouwer (Ind.) – Het oosten – Luitenant. 

4. Titanium – Maangodin – Oliehoudend zaad. 

5. Spinnenbouwsel – Tennisterm – Bazige vrouw 

– Bergplaats. 

6. Kalibreren – Muurholte – Bijbelse stad – 

Boogballetje. 

7. Gesuikerd – Verstreken – Romeinse 

bijbelvertaling. 

8. Premie voor stroomverbruik. 

9. Kansbiljet – Octaaf (afk) – Germanium – 

Landstreek in Nederland. 

10. Binnenzee – Loofboom – Eénkleurig. 

11. Frans kerstliedje – Zwaardwalvis – Vruchtje. 

12. Muggenlarf – Ongezouten – Glazen klok. 

13. Muzieknoot – Aanlegplaats – Sierlijke 

watervogel. 

14. Beschrijvende volkenkunde – Opgeld. 

15. Lang luierhemdje voor baby’s (Eng.) – Witte 

uitslag op chocolade.  

VERTICAAL : 

1. Japans toneel – Vrouw die nog niet zeker weet 

of ze een kind wil krijgen. 

2. Ouderwets – Arkbouwer – Tweewielig 

voertuig. 

3. Turks bevelhebber – Fanatiekeling – Namiddag. 

4. Deel van een camera – Gevangenis – Werktuig 

om schroefdraad te maken. 

5. Dorpsplein (Opdorp) – Zelfbeeld – Verdieping. 

6. Helium – Oogwratje – Arrondissement (afk). 

7. Soort waterhaas – Gravure – Amerikaanse 

Inlichtingendienst. 

8. Pit – Noodsein – Duw – Folio Verso. 

9. Overschot van een maaltijd – Insect – 

Trammelant. 

10. Plaats in Gelderland – Uitroep van pijn – 

Loofboom – Reglement. 

11. Naschrift – Aaneengesloten rij – Amerikaanse 

Ruimtevaartorganisatie. 

12. Houten klepper – Indianentent – 

Woordgebruik. 

13. Reeds – Rauwkostgerecht – Bosantilope. 

14. Frisdrank – Zalving – Hij. 

15. Foodtruck – Soort sorbet.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15       

1         6        Win deze maand:  
Een verrassing. 

2 8                

3            4     

4                      

5                 TREFWOORD:  

6      13                

7               2      

8        5         NAAM:   

9                      

10        10  12         

11                 ADRES :   

12   3                   

13             7  9       

14        1              

15    11      14            
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KWB Peizegem bestuur 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 

julien.robberechts@telenet.be 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

svandevenster@gmail.com 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Stefan Van de Venster 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u in de 

sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 9u aan “Ons 

Parochiehuis” vanaf 16 APRIL 2023 

 Oplossing kruiswoord 303 

Het trefwoord was: TRAPPISTENKAAS 

 

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd 

aan  Liliane De Raes. 

Proficiat!   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1  V L A S K O P  P E T R U S  
2 C R E U S E  R O U G E  U L  
3 H E F T  F L I R T  E B R O  
4 I D  O P I U M  J U R A  E  
5 M E T  A R  U I E R  R I B  
6 A  O E R  A S S  N E B B E  
7 Y P E R I E T  A G  M I E R  
8  O R V A L  A R A B I E R   
9 B R I E  S O F  V IJ G  I L  

10 R  S N IJ  A F T E  R H E A  
11 I N T  S B  L IJ  O E I  M  
12 G O E S  O O I  IJ K  T A G  
13 A T  L A S T G E V E R  V O  
14 N I V E A U  E N E  I P O D  
15 D E L I R I U M T R E M E N S  

 


