
Cancelcultuur 

De afgelopen weken verschenen wel meerdere artikels in kranten en 

tijdschriften dat wij mensen onze gemaakte afspraken en reservaties niet langer 

nakomen of soms slechts enkele minuten vooraf cancelen of zelf helemaal niet. 

Wil je nog naar een restaurant gaan dan moet je dezer dagen best reserveren. 

Wil je wat huisvuil wegbrengen naar het recyclagepark van Merchtem? Spijtig, je 

bent niet welkom want je hebt niet gereserveerd! Meestal is het nochtans zeer 

rustig in datzelfde recyclagepark. Zelf als alles is volgeboekt staan er nauwelijks 

3 wagens per kwartier, gewoon omdat de helft niet komt opdagen. 

Reserveringsplicht is één van de vele uitwasemingen van de Coronapandemie 

die misschien toch een wat buitenproportionele vorm heeft aangenomen in 

zeer veel sectoren. Wanneer je vandaag zowel in de zakelijke of de privésfeer 

geen reservering hebt gemaakt is er dikwijls aan voor de moeite. Het brengt 

met zich mee dat je zelf naast het werk een heuse agenda moet gaan bijhouden. 

Maar ik kan toch niet gaan voorspellen hoe ik mij voel over 3 weken? Vandaag 

heb ik goesting om de Lambiekwandeling in Beersel te wandelen. Ik weet 

evenwel niet of ik zondag 25 mei nog evenveel goesting heb wanneer het die 

dag regent. Ieder van ons gaat hier anders mee om, maar voor mij is dit een 

vorm van stress want ik heb aan andere mensen beloofd dat ik mee ga 

wandelen. Zij rekenen op mij.  

Het aanbod van activiteiten is vandaag zo breed en divers, dat dit eigenlijk 

vloekt met het principe van reservering. Ik zou zoveel liever gewoon de dag zelf 

beslissen wat ik ga doen. Voor de organisator van activiteiten is deze houding 

een nachtmerrie. Je hebt in de organisatie van een activiteit veel tijd gestoken 

en dan komen slecht 6 mensen opdagen. Zoals zovele dingen in het leven 

moeten we met zijn allen een evenwicht zoeken, maar we moeten niet kwaad 

worden over de cancelcultuur want het is gewoon een reactie tegenover de 

dolgedraaide reserveringscultuur. 

De komende weken staan er weer heel wat activiteiten op ons programma. Te 

beginnen met de vogelspotting op zondag 18 mei en de Lambiekwandeling in 

Beersel op 25 mei. 6 juni, op het Raakcafé, organiseren voor het eerst in zeer 

vele jaren opnieuw een heuse wijkmeestersvergadering. En neen, jullie moeten 

voor deze activiteiten niet reserveren al hopen we wel zoveel mogelijk leden en 

sympathisanten te verwelkomen! Tot slot nodigen we alle leden en hun familie 

uit op onze jaarlijkse barbecue op vrijdag 13 juni. Hiervoor moet je wel 

reserveren want eten weggooien doen we gewoon niet. Maar als bestuur 

beloven we jullie plechtig dat we dan wel een dessert voorzien ter compensatie! 

Johan 

Agenda  

2 mei  Raak café -  

   Gezonde voeding 

18 mei Vogelspotting 

25 mei Lambiekwandeling   

   Beersel 

6 juni  Raak café -  

   Wijkmeesters 

13 juni  Barbecue 
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Filmavond 16 oktober 20u 

Ons Parochiehuis - gratis 

 

Tuintip mei - Waterdrager 

Onze moestuin is weer tot leven gekomen, de bodem raakt stilaan opgewarmd en het is de afgelopen 2 maanden 

uitzonderlijk droog gebleven. Het zal dan ook niet vreemd klinken als vele van jullie regentonnen al bijna droog 

staan. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat het water dat in onze tuin valt daar ook blijft? En moeten we echt 

zo dikwijls water geven? 

Uiteraard hangt veel af van je bodem. Maar je kan hier zelf ook wat aan doen. Ik maak zeer veel gebruik van 

mulchmateriaal. Het onkruid dat ik uittrek en nog niet in bloei staat laat ik ter plekke composteren, aangevuld met 

dunne lagen gemaaid gras en jaarlijks enkele centimeters compost. Enkel tijdens het zaaien is mijn grond onbedekt. 

De rest van jaar is ze altijd bedekt met een laag mulch van enkele centimeter. Deze mulchlaag beperkt niet alleen 

de groei van onkruid maar houdt ook makkelijk water vast. Je ziet het als het ware opzwellen nadat het heeft 

geregend en het zorgt er tevens voor dat het water makkelijk in mijn bodem doordringt. De mulchlaag zorgt er 

ook voor dat de temperatuur in de bodem minder oploopt tijdens de warmste zomermaanden en de grond niet zo 

snel uitdroogt. 

Ik heb ook mijn volledige moestuin omwald met houtkanten bestaande uit fruitbomen en klein fruit. Dit zorgt er 

voor dat de wind geen vrij spel krijgt in mijn moestuin, waardoor het uitdrogende effect van de wind wordt 

verminderd. Daarnaast pompen bomen het water uit de diepere ondergrond ’s nachts naar boven waardoor de 

bovenste laag van de grond ook iets vochtiger blijft. Dat effect zie je vooral tot 2 meter naast de houtkant. De 

verschillende delen van de tuin krijgen op deze manier ook elke dag enkele uren wat minder direct zonlicht. 

Als je tuin helt zou je ook kunnen overwegen om een poel of wadi aan te leggen waar het teveel aan water de tijd 

krijgt om langzaam in de grond te dringen. 

Tot slot vergeten we te dikwijls dat de meeste planten, ook groenten, een ongelooflijk diep wortelgestel hebben. 

Dit is voor elke plant anders maar tomaten dringen bijvoorbeeld tot 1,5 meter diep in de grond. Dan mag het al 

wel eens even droog zijn. Ik ben er van overtuigd dat het gieten van planten in het algemeen eerder slecht dan 

goed is omdat de planten hierdoor een horizontaal in plaats van verticaal wortelgestel gaan uitbouwen en wel 

afhankelijk worden van gieten. 

Ik giet enkel na het zaaien en in de kiemperiode omdat de meeste zaden lichtkiemers zijn en zeer snel uitdrogen in 

de bovenste laag  van de grond. Plantgoed giet ik 1 tot maximaal 2 keer na planten en daarna niet meer. Tijdens de 

winterperiode giet ik al het regenwater dat ik kan opvangen systematisch in de serre. 1 week voor ik mijn 

tomatenplanten plant zet ik de serre nog eens onder water met al het regenwater waarover ik op dat moment 

beschik. In de serre giet ik 1 keer per 6 weken 20L per m² tussen de planten, maar nooit aan het wortelgestel zelf. 

Dit lijkt zeer weinig maar tot op heden heb ik de planten nooit weten uitdrogen.  

 

Vogelspotting - 18 mei 

Naar goede, jaarlijkse gewoonte trekken we ook dit jaar op pad om enkele leuke plekjes in onze streek te 

ontdekken op zoek naar gezonde lucht en bovenal bekende en minder bekende vogels op 

Zondag 18 mei 2025 om 9 u 

Verzamelen met de fiets om 8u50 aan Ons Parochiehuis 

Onze ervaren en deskundige gids Jurgen Sarens zorgt voor een leuk fietstochtje van ongeveer 25 km. met de 

nodige begeleiding en deskundige uitleg.  

Benieuwd wat we dit jaar weer gaan ontdekken? 

Vergeet alvast fototoestel en/of verrekijker niet! 



Lambiekwandeling - 25 mei 

 



Hulp gevraagd 



Kleine Raak volgt Grote Raak 

Ondertussen zijn jullie het wellicht al gewoon maar de Grote Raak wordt nog maar om de 2 maanden gepubliceerd. 

Een beslissing van het nationale bestuur van Raak die werd genomen vanuit budgettaire overwegingen.  

Onze eigen Kleine Raak verscheen wel nog elke maand. Op het laatste bestuur hebben we beslist om onze Kleine 

Raak nog maar om de 2 maanden te verspreiden samen met de Grote Raak. We moeten hier niet flauw over doen, 

ook voor ons speelden budgettaire overwegingen mee. Maar we hebben ook vastgesteld dat de Kleine Raak steeds 

minder werd gelezen door onze leden om diverse redenen. De Kleine Raak dreigt nogal eens verloren te gaan 

tussen allerhande andere tijdschriften en reclame. Sommige leden lieten ons ook weten dat de Kleine Raak soms 

veel te laat werd gebust en hierdoor zijn relevantie verloor. En tot slot moeten we eerlijk zijn. We hebben ook niet 

iedere maand evenveel te vertellen of aan te kondigen. 

Door de Kleine Raak slechts om de 2 maanden te bussen hopen we om deze vicieuze cirkel te doorbreken en 

terug voldoende inhoud aan te bieden waardoor jullie wel iets te lezen hebben. Het dwingt ons er ook toe om jullie 

sneller op de hoogte brengen van komende activiteiten. Activiteiten zullen daarnaast ook individueel via mail 

worden aangekondigd en uiteraard staat het volledige programma al in onze Google-agenda. Ben je nog geen lid van 

deze agenda dan kan je mij steeds een mailtje sturen (jguns@telenet.be). Het enige wat we nodig hebben is een 

Google-mailadres of een mailadres gekoppeld aan je Google-account.  

Het Bestuur. 



Lily’s sprokkels 

April! Wij zijn al aan de vierde maand van het jaar. Het is lente, alles ontwaakt en leeft. Dus ik wil jullie zeggen …  

leef goed. Wacht niet altijd op een bijzondere dag. Hoe ouder wij worden, hoe dichter wij bij de eeuwigheid komen. 

Wij weten nooit wanneer onze zandloper zijn zand gaat verliezen. Dus ontdek in iedere dag iets positief. Leef 

gezond, wees lief voor anderen, en hou van alle dingen die je leven bijzonder maken.  

1 april stuurt men de zotten waar men wil. Een van de bekendste weerspreuken leert dat vrijwel niets zo 

veranderlijk is als het weer. En dat was zeker voor de maand april. Hoewel de natuur dan al in de lentestand staat en 

veel mensen al begonnen waren aan een grote lenteschoonmaak of besluiten in de tuin te gaan werken. Wij konden 

het koudere weeral helemaal achter ons laten. April doet namelijk wat hij wil. Het weer kon deze maand namelijk 

erg veranderlijk zijn. De ene dag was het zomer terwijl tijdens andere dagen een gure wind opstak en men liever 

binnenbleef. Die wisselvalligheid heeft veel te maken met de windrichting. Die komt in april vaak vanuit het noorden, 

vanuit Scandinavië of vanaf de Noordzee, en voert dan geregeld dus ook koude lucht mee. Die wind kan soms ook 

stevig zijn, met flinke windstoten. En zelfs nachtvorst was nog niet uitgesloten, wat met name problematisch kan zijn 

voor fruitbomen die al in staan.  

Palmzondag. Het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke 

intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De laatste dagen van de Goede Week - Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Paaszaterdag - vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Vroeger kon je na de H. Mis palmtakjes 

meenemen, nu moet je het vragen aan iemand die er vanuit Opwijk meebracht.  

Pasen. Pasen was vroeger een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde 

van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten. Veel paasgebruiken zijn afgeleid van 

dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze 

begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst 

zouden zorgen. Later dienden de eieren voor de katholieken om na de veertigdaagse vasten - na het carnaval - weer 

op krachten te komen. Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is 

opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen 

uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, 

van papier of van chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren. "Pasen in maart, is niks 

waard." "Komt Pasen in april, dan staat de vriezeman stil." Zo de wind met Pasen waait, zo waait hij tot Pinksteren." 

27 april was het Erfgoeddag. Er waren veel uitnodigingen om te spelen en het erfgoed te verkennen. Je ontdekte 

zowel nieuwe als oude verhalen door actief deel te nemen. “Game On!” tradities en innovaties samen in een viering 

van onze culturele rijkdom. Van 21 april tot 2 mei 2025 vinden ook de Erfgoedweken voor scholen plaats. Ter 

gelegenheid van de Erfgoeddag kon je ook MIRA bezoeken, er is een hele collectie experimenten en maquettes, en 

bovendien doen we bij helder weer ook zonnewaarnemingen met onze bezoekers. Dit jaar nam ook het 

dierenmuseum je mee in het ultieme spel: overleven! Je kon ontdekken hoe roofdieren en prooien voortdurend in 

een strategisch duel verwikkeld zijn. Hoe beïnvloeden jachttechnieken en overlevingsstrategieën de evolutie? Leer 

meer over het Lotka-Volterra model, de ideale vrije distributie, en het speelse gedrag van dieren zoals katten die 

met hun prooi spelen of dolfijnen die pufferfish gebruiken voor entertainment. 

Het overlijden van de paus en zijn uitvaart stond in het teken van allerlei rituelen en tradities. Ook voor paus 

Franciscus, die van soberheid hield en zijn eigen uitvaartplechtigheden heeft laten versimpelen. Paus Franciscus zal 

niet begraven worden in de Sint-Pieterskerk. De kieskardinalen trekken binnenkort de deuren van de Sixtijnse Kapel 

achter zich dicht om paus Franciscus’ opvolger te kiezen. Over de inhoud zwijgen de deelnemers als het graf, maar 

over de rituelen en gebruiken rond een conclaaf is gelukkig wel veel bekend. Volgens de regels van de Kerk moet 

een conclaaf tussen de vijftiende en twintigste dag na het overlijden van de vorige paus beginnen. Dan is ook de 

novemdiale, de rouwperiode na de uitvaart van de paus, afgelopen. Alle kardinalen jonger dan tachtig jaar zijn niet 

alleen stemgerechtigd, maar ook stemplicht: niemand mag thuisblijven, tenzij hij ziek is of een andere goede reden 

heeft om het conclaaf te missen. Binnen kort weet iedereen dan wie de nieuwe Paus zal zijn.  

Lily 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        

1    1               

2                  

3         3         

4               4        

5                  TREFWOORD:  

6                       

7                      

8 8                 NAAM:   

9           9            

10            5        

11                  ADRES :   

12                       

13                       

14         2              

15  6          7           

 

HORIZONTAAL : 

1. Laboratoriumwetenschapper (scherts.) – 

IJszak (Eng).  
2. Europeaan – Redenaar. 

3. Boksterm – Doseerverpakking – Trade 
Union. 

4. Grondsoort – Grootmoeder – Confituur. 

5. Afslagplaats bij golf – Russische rivier – 
Loofboom – Bergplaats. 

6. Delfstof – Kiem – Streling – Afgemat. 
7. Gezamenlijk tijdverdrijf. 

8. Emaillak – Oosterlengte – Verorberde – 

Scandium. 
9. Japanse vechtsport – Weidevogel. 

10. Schapenvacht – Woonschip – Landcode 
Israël – Dapper. 

11. Internetprotocol – Pastei – Kostuum – 
Vlaamse omroep. 

12. Elpee – Vlaams schilder. 

13. Schrede – Lofdicht – Bedrijf. 
14. Ik-reisje – Vereniging – Una corda (afk). 

15. Clownvisje van Disney – Gewend om vroeg 
op te staan. 

VERTICAAL : 

1. Stadsdeel - ¨Plavuizen uit eigen tuin of oprit 

verwijderen en vervangen door groen. 
2. Koudebestendig maken – Aantal exemplaren. 

3. Buislamp – Refter – Overal. 
4. Kostbaar gesteente – Half – Vader – 

Tegenover. 

5. Geestdrift – Afgedruppeld vocht. 
6. Special Direct System – Zeker – Verlangen 

(omgek). 
7. Soort doping – Intensive care – Lyrisch 

gedicht. 

8. Room – Gedroogd gras – Landbouwwerktuig. 
9. Neusklank – Gezegde; 

10. Onverpakt – Brij – Gewicht – Neon. 
11. Werpanker – Duitse rivier – Melkwijn. 

12. Sieraad – Kapot – Hoofdstad van Oekraïne. 
13. Verorberde – Verlichtingsmiddel – Magie. 

14. Heuvel in wielerwedstrijd (Fr) – Weekdier – 

Zangvogel. 
15. Tijdelijke arbeidsovereenkomst waarin een 

aantal variabel aantal uren per week is 
vastgelegd. 

 

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 

1 is de eerste letter, …) en bezorg het trefwoord vóór zondag 15 juni 2025 in de bus bij een 

bestuurslid, of mail het naar: svandevenster@gmail.com 
Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

 



KWB Peizegem bestuur 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

stefanvandevenster@scarlet.be 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Stefan Van de Venster 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 10u aan         

ons Parochiehuis Peizegem  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
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Het sleutelwoord van de voorbije 
maand was : 
SEIZOENSGROENTE. 
 

 
Er waren geen inzendingen; de fles 
blijft bij Raak. 

 
 

1 W A N T E N W E V E N  R O B  

2 A L L E G O R I E  O E N A U  

3 T O  L O G E  T A N G  S B  

4 E M O E  A K S  Z A G R E B  

5 R  O R K  E T U I  E A  E  

6 D I K  O E R  N A T  T A L  

7 R E  B O N  U I T H O E K   

8 A D V E R T E N T I E B L A D  

9 G E O S  R I O  S A I  N U  

10 E R E  M E K  A C T  A T I  

11 R E G G A E  S C H E R M  K  

12  E B R O  W I E  R E B A B  

13 G N O E  W A N T S  S E R O  

14 E  R E P E R T O I R E  I O  

15 W IJ D T E  M I N C E M E A T  

 


